
 

HAI BÀN TAY- DÁM NGHĨ, DÁM LÀM 

Năm 1911, năm ấy Bác còn trẻ lắm mới khoảng 21 tuổi. Một hôm anh Ba - 

tên của Bác hồi ấy, cùng một người bạn đi dạo khắp thành phố Sài Gòn, rồi bỗng 

đột nhiên anh Ba hỏi người bạn cùng đi: 

-Anh Lê, anh có yêu nước không ? 

Người bạn đột nhiên đáp: 

- Tất nhiên là có chứ! 

Anh Ba hỏi tiếp: 

-Anh có thể giữ bí mật không? 

Người bạn đáp: 

- Có 

Anh Ba nói tiếp: 

- Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem 

xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng đi một mình, 

thật ra cũng có nhiều mạo hiểm, ví như đau ốm… Anh muốn đi với tôi không? 

Anh Lê đáp: 

- Nhưng bạn ơi ! Chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi? 

- Đây, tiền đây – anh Ba vừa nói vừa giơ hai bàn tay. Chúng ta sẽ làm việc, 

chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì mà sống và để đi. Anh cùng đi với tôi chứ? 

Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của Bác, người bạn đồng ý. Nhưng sau khi suy 

nghĩ kĩ về cuộc đi có vẽ phiêu lưu, anh Lê không có đủ can đảm để giữ lời hứa. Còn 

Bác Hồ đã đi ra nước ngoài bằng chính đôi bàn tay của mình. Bác đã làm nhiều nghề 

khác nhau: Phụ bếp, bồi bàn, quét tuyết… và đi khắp năm châu, bốn biển để tìm con 

đường cứu dân, cứu nước khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, giải phóng cho 

dân tộc. 

 

Bài học kinh nghiệm: 



Để có được sự nghiệp vĩ đại như ngày hôm nay chỉ bắt đầu từ một ý nghĩ rất 

đơn giản và quyết định táo bạo của Bác từ thời còn là một vị thanh niên không ai 

biết đến.  

Câu chuyện ngắn gọn nhưng lại là một hình ảnh mang tính biểu trưng rất đậm 

nét về tinh thần lao động của Người; ẩn chứa đằng sau hành động ấy, là cả một hành 

động yêu nước thiết tha, một ý chí kiên định, dũng cảm và sáng suốt, quyết chí đi 

tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc thoát khỏi ách thống trị của thực dân 

Pháp, mà bao đời nay các bậc cách mạng tiền bối vẫn chưa làm được. Người biết, 

con đường ở phía trước còn dài, rất gian lao, vất vả nhưng Người vẫn vững niềm tin 

vào con đường chính nghĩa, tin vào sức lao động chân chính của mình. Chúng ta 

càng thấy rõ ý chí quyết tâm của Bác về hướng đi và ý chí căm thù giặc ngoại xâm 

đã giày xéo lên quê hương đất nước.  

Câu chuyện trên là một sự khẳng định ý chí ban đầu về lòng yêu nước, đến cả 

đời hoạt động cách mạng của Bác./. 

(Sưu tầm: Thanh Vân) 


